
 

  

Liturgie voor de eredienst op zondag 15 december 2024 om 09:30 in de Nieuwe Kerk. 

Voorganger: ds. J.W. Sparreboom 

 

Zingen: Psalm 105 (Oude Berijming) 

1 Looft, looft, verheugd den HEER der Heren; 

Aanbidt Zijn Naam, en wilt Hem eren. 

Doet Zijne glorierijke daan 

Alom den volkeren verstaan, 

En spreekt, met aandacht en ontzag, 

Van Zijne wondren dag aan dag. 

 

5 God zal Zijn waarheid nimmer krenken, 

Maar eeuwig Zijn verbond gedenken. 

Zijn woord wordt altoos trouw volbracht, 

Tot in het duizendste geslacht. 

't Verbond met Abraham, Zijn vrind, 

Bevestigt Hij van kind tot kind. 

 

Stil gebed 

Votum en Groet 

 

Zingen: Psalm 68 (De Nieuwe Psalmberijming) 

1 God richt zich op met majesteit. 

 Zijn haters zoeken veiligheid; 

 ze rennen voor hun leven. 

 Zoals de wind de rook verjaagt, 

 zo wordt zijn vijand weggevaagd, 

 ver uit het zicht verdreven. 

 Maar de rechtvaardigen zijn blij. 

 Wanneer God nadert, juichen zij; 

 ze klappen opgetogen. 

 Bezing zijn naam, Hij komt eraan! 

 Spring voor Hem op en maak ruim baan. 

 Je lied zal Hem verhogen. 

 

9 Zing, koninkrijken, zing voor Hem, 

 voor God de Heer, met hart en stem; 

 erken Hem, alle volken. 

 Hij trekt zijn koninklijke spoor 

 de hoge hemelsferen door, 

 ver boven lucht en wolken. 

 De Heer verheft zijn stem met kracht. 

 Zijn majesteit en grote macht 

 gaan elk verstand te boven. 

 Vanuit zijn heiligdom staat Hij 

 zijn Israël vol liefde bij. 

 Laat iedereen Hem loven! 

 

Lezing van de Wet 

 

Zingen: Psalm 119 (De Nieuwe Psalmberijming) 

15 Ik kies voor U, ik heb U toegezegd 

 dat ik uw wetten stipt zal onderhouden. 

 Wees mij genadig, HEER; ik volg oprecht 

 de goede koers, wat mij nog nooit berouwde. 

 Ik haast mij, heb de twijfels afgelegd 

 die mijn gehoorzaamheid verstoren zouden. 

17 Ja, U bent voor uw dienaar goed geweest; 

 U hield uw woord. Leer mij te onderscheiden 

 waarop het voor mij aankomt allermeest. 

 Als houvast staat uw wet me steeds ter zijde. 

 Ooit dwaalde ik, ik was verward van geest. 

 Uw goedheid wilde mij tot inzicht leiden. 



  

Gebed om de opening van het Woord 

 

Schriftlezing: Lukas 1 vers 57 - 80 De geboorte van Johannes de Doper 
57 De tijd van Elizabet werd vervuld dat zij baren zou, en zij baarde een zoon. 
58 En haar buren en familieleden hoorden dat de Heere haar grote barmhartigheid bewezen had, en 

verheugden zich met haar. 
59 En het gebeurde op de achtste dag dat zij kwamen om het kind te besnijden en ze noemden het 

Zacharias, naar de naam van zijn vader, 
60 maar zijn moeder antwoordde en zei: Nee, maar hij zal Johannes heten! 
61 En ze zeiden tegen haar: Er is niemand in uw familie die die naam draagt, 
62 en zij gebaarden naar zijn vader hoe hij wilde dat het genoemd zou worden. 
63 En nadat hij om een schrijftafeltje gevraagd had, schreef hij de woorden: Johannes is zijn naam. En zij 

verwonderden zich allen. 
64 En onmiddellijk werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt; en hij sprak en loofde God. 
65 En er kwam vrees over allen die rondom hen woonden, en in heel het bergland van Judea werd veel 

over al deze dingen gesproken. 
66 En allen die het hoorden, namen het ter harte en zeiden: Wat zal er toch van dit kind worden? En de 

hand van de Heere was met hem. 

 

De lofzang van Zacharias 
67 En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde: 
68 Geprezen zij de Heere, de God van Israël, want Hij heeft naar Zijn volk omgezien en er verlossing voor 

tot stand gebracht. 
69 En Hij heeft een hoorn van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David, Zijn knecht, 
70 zoals Hij gesproken had bij monde van Zijn heilige profeten, die er door de eeuwen heen geweest zijn, 
71 namelijk verlossing van onze vijanden en bevrijding uit de hand van allen die ons haten, 
72 om barmhartigheid te bewijzen aan onze vaderen en te denken aan Zijn heilig verbond, 
73 de eed die Hij aan Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te geven, 
74 dat wij, verlost uit de hand van onze vijanden, Hem zouden dienen zonder vrees, 
75 in heiligheid en gerechtigheid voor Hem alle dagen van ons leven. 
76 En jij, kind, zult een profeet van de Allerhoogste genoemd worden, want je zult voor het aangezicht van 

de Heere uit gaan om Zijn wegen gereed te maken, 
77 en om Zijn volk kennis van de zaligheid te geven in de vergeving van hun zonden, 
78 door de innige gevoelens van barmhartigheid van onze God, waarmee de Opgang uit de hoogte naar 

ons omgezien heeft, 
79 om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood, en om onze voeten 

te richten op de weg van de vrede. 
80 Het kind groeide op en werd gesterkt in de geest, en het verbleef in de woestijnen tot de dag van zijn 

verschijning aan Israël. 

 

 

 

 

 

 

 



Zingen: Op Toonhoogte 409 (Goed nieuws) 

1 (Refrein) 

Goed nieuws, goed nieuws, 

iedereen moet het horen. 

Goed nieuws, goed nieuws, 

Jezus is geboren. 

Jezus is geboren. 

 

2 (tegenstem: Wonderbare Raadsman 2x) 

Hij wil je heel graag helpen 

in alles wat je doet. 

En gaat het soms wat moeilijk, 

Hij geeft je nieuwe moed. 

(Refrein) 

 

3 (tegenstem: Machtige God 2x) 

Hij is de allerbeste, 

geen ander is als Hij. 

De machtigste en sterkste, 

Hij is het allebei. 

(Refrein) 

 

4 (tegenstem: Eeuwige Vader 2x) 

En Hij is ook een Vader, 

die heel veel van je houdt. 

Hij draagt je in zijn armen 

als jij op Hem vertrouwt. 

(Refrein) 

 

5 (tegenstem: Vredevorst 2x) 

Hij geeft je echte vrede 

en wie in Hem gelooft 

die krijgt het eeuwig leven 

want dat heeft Hij beloofd. 

(Refrein) 

 

6 (tegenstem: Immanuël, God met ons) 

Hij is ook altijd bij je 

en altijd om je heen. 

En waar je ook naar toe gaat, 

Hij laat je nooit alleen. 

(Refrein 2x) 

 

Zingen: Op Toonhoogte 97 (O kom, o kom, Immanuël) 

1 O kom, o kom, Immanuël, 

verlos uw volk, uw Israël, 

herstel het van ellende weer, 

zodat het looft uw naam, o Heer! 

Weest blij, weest blij, o Israël! 

Hij is nabij, Immanuël! 

 

2 O kom, Gij wortel Isaï, 

verlos ons van de tyrannie, 

van alle goden dezer eeuw, 

o Herder, sla de boze leeuw. 

Weest blij, weest blij, o Israël! 

Hij is nabij, Immanuël! 

 

3 O kom, o kom, Gij Oriënt, 

en maak uw licht alom bekend; 

verjaag de nacht van nood en dood, 

wij groeten reeds uw morgenrood. 

Weest blij, weest blij, o Israël! 

Hij is nabij, Immanuël! 

 

Prediking 

 

Zingen: Op Toonhoogte 293 (Vader, mijn God, ik aanbid U) 

1 Vader, mijn God, ik aanbid U, 

heel mijn hart is op U gericht. 

Neem mijn leven in uw hand, 

hoed mijn ziel en mijn verstand 

en laat uw vrede heersen in mijn hart. 

 

 

2 Heilige Geest, U mijn Trooster, 

maak mij sterk, hef mijn hoofd omhoog. 

Heer, uw waarheid maakt mij vrij 

en uw leven groeit in mij. 

O, laat uw vrede heersen in mijn hart. 

 

 



(Refrein) 

Heer, ik verlang zo naar meer van U, 

vul mijn gedachten tot eer van U. 

Jezus, mijn Redder, reinigt U mijn ziel 

en stort nieuw leven uit door uw Geest. 

Leg uw kracht op mij, 

uw liefde die geneest 

en laat uw vrede heersen in mijn hart. 

 

Heilige Geest, U mijn Trooster... 

(Refrein 2x) 

 

En stort nieuw leven uit door uw Geest. 

Leg uw kracht op mij, 

uw liefde die geneest 

en laat uw vrede heersen in mijn hart. ) 2x 

 

 

Dankgebed en Voorbeden 

 

Inzameling van de gaven 

 

Zingen: Psalm 89 (Oude Berijming) 

12 Gij,' zal hij zeggen, 'zijt mijn Vader en mijn God, 

De rotssteen van mijn heil' ''k Zal hem ook stellen tot 

Een eerstgeboren zoon, door al zijn broeders t' eren. 

Als koning zal hij zelf de koningen regeren; 

Mijn goedertierenheid zijn rijkstroon eeuwig stijven, 

En Mijn gemaakt verbond met hem bestendig 

blijven.' 

 

Zegen 

 

 


