
 

  

Liturgie voor de eredienst op zondag 16 maart 2025 om 18:30 in de Oude Kerk. 

Voorganger: ds. J.J. Verhaar te Krimpen aan den IJssel 

 

Zingen: Psalm 86 (Oude Berijming) 

6 Leer mij naar Uw wil te hand’len 

‘k Zal dan in Uw waarheid wand’len 

Neig mijn hart, en voeg het saâm 

Tot de vrees van Uwen naam. 

HEER, mijn God, ik zal U loven, 

Heffen ’t ganse hart naar boven. 

‘k Zal Uw naam en majesteit 

Eren tot in eeuwigheid. 

 

Stil gebed 

 

Votum en Groet 

 

Zingen: Psalm 30 (Oude Berijming) 

1 Ik zal met hart en mond, o HEER, 

Uw Naam verhogen en Uw eer, 

Dewijl Gij mij Uw bijstand boodt, 

Mij optrokt uit den diepsten nood; 

Zodat de vijand in mijn lijden 

Zich over mij niet mocht verblijden. 

 

3 Psalmzingt, Gods gunstgenoten, geeft, 

Geeft lof den HEER, die eeuwig leeft: 

Zijn vlekkeloze heiligheid 

Zij ter gedachtenis verbreid. 

Een ogenblik moog' ons doen beven, 

Zijn gunst verduurt een eeuwig leven. 

 

4 Perst eens de bitt're tegenspoed 

Des avonds het benauwd gemoed, 

Tot naar gejammer en geklag, 

Nauw rijst des morgens vroeg de dag, 

Of God verleent, in plaats van lijden, 

Weer stof tot juichen en verblijden. 

 

Geloofsbelijdenis  

 



Zingen: Psalm 124 (Oude Berijming) 

4 W' ontkwamen haast des vogelvangers net, 

Den lozen strik, tot ons bederf gezet: 

De strik brak los, en wij zijn vrij geraakt. 

De HEER is ons tot hulp op ons gebed; 

Die God, die aard' en hemel heeft gemaakt. 

 

Gebed om de opening van het Woord 

 

Schriftlezing: Johannes 15 vers 9 - 17 Het gebod van de liefde 
9 Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn liefde. 
10 Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven, zoals Ik de geboden van Mijn Vader in 

acht genomen heb en in Zijn liefde blijf. 
11 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen 

zal worden. 
12 Dit is Mijn gebod: dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u liefgehad heb. 
13 Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. 
14 U bent Mijn vrienden, als u doet wat Ik u gebied. 
15 Ik noem u niet meer dienaren, want een dienaar weet niet wat zijn heer doet, maar Ik heb u vrienden 

genoemd, omdat Ik u alles wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, bekendgemaakt heb. 
16 Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u ertoe bestemd dat u zou heengaan 

en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in Mijn Naam, 

Hij u dat geeft. 
17 Dit gebied Ik u: dat u elkaar liefhebt. 

 

Schriftlezing: 2 Korinthe 5 vers 11 - 15 De bediening van de verzoening 
11 Nu wij dus deze vrees voor de Heere kennen, bewegen wij de mensen tot het geloof; en voor God zijn 

wij openbaar geworden, maar ik hoop ook voor uw gewetens openbaar te zijn. 
12 Want wij bevelen onszelf niet opnieuw bij u aan, maar wij geven u een aanleiding tot roem over ons, 

opdat u iets te zeggen zou hebben tegen hen die in het uiterlijke roemen en niet in wat er in het hart 

leeft. 
13 Want wanneer wij buiten onszelf zijn, dan is dat voor God; en wanneer wij bij ons verstand zijn, dan is 

dat voor u. 
14 Want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn: als Eén voor allen gestorven 

is, dan zijn zij allen gestorven. 
15 En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem 

Die voor hen gestorven en opgewekt is. 

 

Zingen: Psalm 40 (Oude Berijming) 

2 Hij geeft m' opnieuw een danklied tot Zijn eer, 

Een lofzang. Velen zullen 't zien, 

En God eerbiedig hulde bien; 

Hem vrezen, en vertrouwen op den HEER. 

Wel hem, die 't opperwezen 

Dus kinderlijk mag vrezen, 

Op Hem vertrouwen stelt, 

En, in gevaar, geen kracht 

Van ijdle trotsaards wacht, 

Van leugen of geweld. 



3 Mijn God, Gij hebt Uw wondren groot gemaakt; 

Wie is 't, die 't onbepaald getal 

Van Uw gedachten melden zal? 

Wat geest zo vlug, wat tong zo welbespraakt? 

Geen slachtvee, geen altaren, 

Vol spijs ten offer, waren 

Het voorwerp van Uw lust. 

Gij hebt mij naar Uw woord, 

Mijn oren doorgeboord, 

En 't lichaam toegerust. 

 

 

 

Prediking n.a.v. 2 Korinthe 5: 14-15             “Het werk van Christus” 

 

Zingen: Psalm 116 (Oude Berijming) 

1 God heb ik lief, want die getrouwe HEER 

Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen. 

Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen; 

Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. 

 

5 Gij hebt, o HEER, In 't doodlijkst tijdsgewricht 

Mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen, 

Mijn voet geschraagd; dies zal ik, voor Gods ogen, 

Steeds wandelen In 't vrolijk levenslicht. 

 

Dankgebed en Voorbeden 

 

Inzameling van de gaven 

 

Zingen: Psalm 20 (Oude Berijming) 

1 Dat op uw klacht de hemel scheure; 

Dat zich de HEER ontdekk'! 

De God van vader Jacob beure 

U in een hoog vertrek. 

Hij doe in gunstrijk welbehagen, 

Uit Sions tempelzalen, 

Om u te helpen en te schragen, 

Zijn zegen nederdalen. 

 

3 Dan zal 't gejuich ten hemel dringen, 

Dan zullen wij Gods eer, 

Bij opgestoken vaandels, zingen. 

Uw wens vervull' de HEER, 

'k Weet nu, dat Gods gezalfden Koning 

Geen heilgoed zal ontbreken, 

Want God zal, uit Zijn hemelwoning 

Hem sterken op zijn smeken. 

 

Zegen 

 

 


