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Geef  ons vrede 

 

 

 

Hervormde Gemeente Nieuwerkerk aan 

den IJssel 



Lied door groep 4-5-6: Geef ons vrede 
Geef  ons vrede 

Schijn in de donk're nacht 

Geef  ons vrede 

Waarop de schepping wacht 

 

Dona nobis pacem 

Dona dona nobis pacem 

Dona nobis pacem 

Dona dona nobis pacem 

Opening en gebed door meester Johan Vermeulen 

Bijbeltekst door Marije Heuvelman Jesaja 54: 10 

Want al zouden bergen wijken en heuvels wankelen, Mijn 

goedertierenheid zal van u niet wijken en het verbond van Mijn 

vrede zal niet wankelen, zegt de HEERE, uw Ontfermer. 

Collecte voor de zondagsschool en actie Suriname 

 

 

 

 

Samenzang: Psalm 72: 2 en 4 

De bergen zullen vrede dragen,  
De heuvels heilig recht; 

Hij zal hun vrolijk op doen dagen,  
Het heil, hun toegezegd. 

't Ellendig volk wordt dan uit lijden 

Door Zijnen arm gerukt; 

Hij zal nooddruftigen bevrijden; 

Verbrijz'len, wie verdrukt. 
 



't Rechtvaardig volk zal welig groeien; 

Daar twist en wrok verdwijnt, 

Zal alles door den vrede bloeien, 

Totdat geen maan meer schijnt. 

Van zee tot zee zal Hij regeren, 

Zover men volk'ren kent; 

Men zal Hem van d' Eufraat vereren, 

Tot aan des aardrijks end. 

Declamatie door groep 1-2-3 

Ooit was er een mooi plekje,               Boaz, Sem en Sarah Hemelaar 
geen zorg of  pijn was daar. 
De mensen hadden vrede   
met God en met elkaar. 

 

Het is al lang geleden,             Elize van Velzen en Boaz Vermeulen 

God schiep de wereld goed. 
Het paradijs was prachtig:   

geluk in overvloed! 

 

Toch werd die diepe vrede                Elise Heuvelman en Jort Doeven 
plotseling verstoord 
De mensen, zij geloofden   

de duivel op zijn woord. 

 

Ze namen en ze aten                                  Suze Tol en Loïs Mast 

van de verboden boom. 
Door deze zonde stopte   

de vrede, de shalom. 

 

 

 

 



Kijk nu eens naar de wereld,                   Joël Lustig en Jord Tol  

vol oorlog en vol pijn! 

Zal er dan nooit meer vrede   

op deze aarde zijn? 

 
Zal er in mensenharten                     Lola van Gilst en Guus Rijsdijk 
geen vrede meer bestaan? 

Ja! God heeft ondanks alles    

een wonderwerk gedaan! 

 

Lied groep 1-2-3: Immanuel 

Want een Kind is ons geboren, 
en een Zoon gaf  God aan ons; 
de heerschappij rust op Zijn schouder 

en Zijn naam zal zijn: 
Refrein:  
Wonderbare Raadsman, machtige God, 

Eeuwige Vader, de Vredevorst. 

Immanuel, God met ons 

Immanuel, God met ons 

 

Want alzo lief  had God de wereld 

Dat Hij zijn Zoon gegeven heeft.  
Iedereen die in Hem gelooft 

leeft in eeuwigheid! 

Refrein: 

Wonderbare Raadsman, machtige God, 

Eeuwige Vader, de Vredevorst. 

Immanuel, God met ons 

Immanuel, God met ons 

Immanuel. 

 

 



Samenzang: O kom, o kom Immanuel 

O kom, o kom, Immanuël, 

verlos uw volk, uw Israël, 

herstel het van ellende weer, 

zodat het looft uw naam, o Heer! 

Weest blij, weest blij, o Israël! 

Hij is nabij, Immanuël! 

 

O kom, die onze Heerser zijt, 

in wolk en vuur en majesteit. 

O Adonai die spreekt met macht, 

verbreek het duister van de nacht. 

Weest blij, weest blij, o Israël! 

Hij is nabij, Immanuel!  

 

Declamatie door groep 4-5-6 Vrede in de wereld? 

Vredig leven?    Hugo Smits 

Kijk eens even 

naar de wereld om ons heen? 

Mensen vechten 

voor hun rechten, 

zijn vaak eenzaam of  alleen. 

 

HEERE, hoor onze gebeden.  Merel Rijsdijk 
Geef  ons redding, geef  ons vrede. 

 

Wapens knallen,    Manouk den Toom 

bommen vallen, 

huizen worden platgemaakt. 

Kan het leven 

vreugde geven 

als de wereld kreunt en kraakt? 

 



 

HEERE, hoor onze gebeden.  Merel Rijsdijk 
Geef  ons redding, geef  ons vrede. 

 

Hier beneden    Lotte Alblas 
lijkt geen vrede. 

Er is veel verdriet en pijn. 

Maar de HEERE 

wil ons leren 

dat we bij Hem veilig zijn. 

 

HEERE, hoor onze gebeden.  Merel Rijsdijk 
Geef  Uw redding, geef  Uw vrede. 

 

Lied groep 4-5-6 en samenzang: Geef vrede Heer’, geef vrede 

Kinderen 

Geef  vrede Heer’, geef  vrede,            

de aarde wacht zo lang. 

Er wordt zoveel geleden, 

de mensen zijn zo bang. 
De toekomst is zo duister 

en ons geloof  zo klein. 

O, Jezus Christus, luister, 

en laat ons niet alleen. 

 

Samenzang 

Geef  vrede Heer’, geef  vrede,   

Gij die de Vrede zijt. 

Die voor ons hebt geleden, 

gestreden onze strijd. 

Opdat wij zouden leven 

bevrijd van angst en pijn. 

De mensen blijdschap geven 

en vredestichters zijn. 



Schriftlezing door Jens Paalvast en Floris Smits: Lukas 2: 8 -18 

8En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het 

open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. 

9En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid 

van de Heere omscheen hen en zij werden zeer bevreesd. 

10En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik 

verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, 

11namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad 

van David; Hij is Christus, de Heere. 
12En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in 

doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. 

13En plotseling was er bij de engel  een menigte van de hemelse 

legermacht, die God loofde en zei: 
14Eer zij aan God in de hoogste hemelen,  en vrede op aarde, in 

mensen een welbehagen.. 
15En het geschiedde, toen de engelen van hen weggegaan waren 

naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden: Laten wij dan 

naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de 

Heere ons bekendgemaakt heeft. 

16En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef, en het 

Kindje liggend in de kribbe. 

17Toen zij Het gezien hadden, maakten zij overal het woord 

bekend dat hun over dit Kind verteld was. 

18En allen die het hoorden, verwonderden zich over wat door de 

herders tegen hen gezegd werd. 

 
Samenzang: Stille nacht 

Stille Nacht, heilige nacht! 

Davids Zoon, lang verwacht, 

die miljoenen eens zaligen zal 

wordt geboren in Bethlehems stal,   

Hij, der schepselen Heer 

Hij, der schepselen Heer. 



Hulploos kind, heilig kind, 

dat zo trouw zondaars mint.  
Ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd, 

werd Ge in stro en in doeken gelegd. 

Leer me U danken daarvoor. 

Leer me U danken daarvoor. 
  

Stille Nacht, heilige nacht! 

Vreed' en heil wordt gebracht, 

aan een wereld, verloren in schuld; 

Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 

Amen, Gode zij eer! 

Amen, Gode zij eer! 

 

Vertelling door juf Laura van Gilst 

 

Samenzang: Hoor de engelen zingen d’eer 

Hoor de engelen zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer! 

Vreed' op aarde, 't is vervuld: God verzoent der mensen schuld. 

Voegt u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door, 

zingt met algemene stem voor het kind van Bethlehem! 

Hoor de engelen zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer! 

  

Hij, die heerst op 's hemels troon, Here Christus, Vaders Zoon, 

wordt geboren uit een maagd op de tijd die God behaagt. 

Zonne der gerechtigheid, woord dat vlees geworden zijt, 

tussen alle mensen in in het menselijk gezin. 

Hoor, de eng'len zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer! 

 

Lof  aan U die eeuwig leeft en op aarde vrede geeft, 

Gij die ons geworden zijt taal en teken in de tijd, 

al uw glorie legt Gij af  ons tot redding uit het graf, 

dat wij ongerept en rein nieuwgeboren zouden zijn. 

Hoor, de eng'len zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer! 



Declamatie door groep 7-8 Vrede in je hart 

Die vrede, kennen wij die ook vanbinnen?            Simon Verduijn 

Of  is het donker en onrustig in ons hart? 

Is het door vragen of  verdriet verward? 

Of  lijkt de zonde in ons hart te winnen? 

 

Doe als de herders, kniel maar bij die Koning, 

Vraag om Zijn vrede en genade, elke keer. 

Leg al je zorgen en je zonden bij Hem neer. 

Bid om Zijn Geest, dan wordt je hart Zijn woning. 

 

Bijbeltekst door Rowin den Toom: Romeinen 5:1 

Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God 

door onze Heere Jezus Christus. 

 

Zingen Emma Vonk Noordegraaf, Noa Bouwmeester en Judith 

van den Berg 

Vrede in mijn hart, 

kom met vrede in mijn hart. 

 

Lied groep 7-8: God biedt u nu Zijn vrede aan vers 1 

God biedt u nu zijn vrede aan, 

weest blij en vreest niet meer, 

want Christus, die ons zalig maakt, 

kwam op de aarde neer. 

Wij waren vast in satans macht, 

Hij bracht daarin een keer, 

O tijding van vreugde en troost, vreugde en troost, 

O tijding van vreugde en troost 
 

Bijbeltekst door Rowin den Toom: Johannes 14:27 

Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef  Ik u; niet zoals de 

wereld die geeft, geef  Ik die u. 

 



Declamatie door groep 7-8  Eeuwige vrede 

Vredig leven? Houd dan even  Rowin den Toom 

nog je blik omhoog gericht. 

Kijk naar boven. 

Wie geloven, 

zien een stad vol hemels licht! 

 

HEERE, hoor onze gebeden  Merel Rijsdijk 

Geef  ons eens Uw volle vrede. 

 

Als de Heere    Judith van den Berg 

weer zal keren, 

komt het Nieuw Jeruzalem. 

Daar geen nacht meer 

en geen klacht meer. 

Daar klinkt slechts een jubelstem. 

 

HEERE, hoor onze gebeden  Merel Rijsdijk 

Geef  ons eens Uw volle vrede. 

 

Daar geen nood meer   Noa Bouwmeester 

en geen dood meer, 

maar een loflied voor het Lam, 

Dat door lijden 

kon bevrijden 

wie tot Hem de toevlucht nam. 

 

HEERE, hoor onze gebeden  Merel Rijsdijk 

Geef  ons eens Uw volle vrede. 

 

 

 

 

 



Op de pleinen    Gijs Rijsdijk 

is het fijn en 

nooit is er onenigheid. 

Kinderen spelen, 

lachen, delen, 

want er is geen haat en nijd. 

 

HEERE, hoor onze gebeden  Merel Rijsdijk 

Geef  ons eens Uw volle vrede. 

 

Mensen eren    Jonas Verduijn 

daar hun Heere. 

Ja, volmaakt en ook voorgoed. 

Hun gewaden 

door genade 

schoongewassen in Zijn bloed. 

 

HEERE, hoor onze gebeden  Merel Rijsdijk 

Geef  ons eens Uw volle vrede. 

 

Wat zou het mooi en prachtig wezen Emma Vonk Noordegraaf 
als wij in ’t Nieuw Jeruzalem      

de Heere altijd mogen vrezen, 

Hem lofzingen met hart en stem. 

 

Daar worden al onze gebeden  Merel Rijsdijk 

Een danklied voor Zijn volle vrede. 

 

 

 

 

 

 

 



Samenzang God biedt u nu Zijn vrede aan: vers 5 

Komt, zingt voor Hem uw hoogste lied, 

gij allen die hier zijt, 

zingt liefdevol en eensgezind, 

zingt in verbondenheid: 

op 't heerlijk, heilig Christusfeest 

is Hij ons zo nabij, 

O tijding van vreugde en troost, vreugde en troost, 

O tijding van vreugde en troost 

 

Lied zondagsschool en samenzang: De zegen van God onze 

Vader 

Zondagsschool zingt 

De zegen van God, onze Vader  

zij met ons waar wij ook gaan.  

Hij zal ons behoeden, bewaren,  

en legt over ons zijn Naam.  

 

Shalom, shalom, Jahweh is zijn Naam, 

Hij zal er zijn en met ons gaan 

Shalom, shalom, Jahweh is zijn Naam, 

Hij zal er zijn en met ons gaan 

 

Gemeente zingt 

Genade van Christus de Here,  

zijn waarheid zij jou tot licht,  

om steeds meer Zijn liefde te leren,  

te leven op Hem gericht. 

 

Gemeente en zondagsschool zingen 

Shalom, shalom, Jahweh is zijn Naam, 

Hij zal er zijn en met ons gaan 

Shalom, shalom, Jahweh is zijn Naam, 

Hij zal er zijn en met ons gaan 



Gemeente en zondagsschool zingen 

Hij zal door zijn Geest ons geleiden,  

met kracht zal Hij naast ons staan,  

door vrede en hoop ons verblijden,  

zo zendt Hij ons in zijn Naam 

 

Shalom, shalom, Jahweh is zijn Naam, 

Hij zal er zijn en met ons gaan 

Shalom, shalom, Jahweh is zijn Naam, 

Hij zal er zijn en met ons gaan 

 

Sluiting door dominee Anker 

 

Samenzang Ere zij God (staande) 

 

Ere 

 zij God,  

ere zij God 

In de hoge, in  

den hoge, in den 

hoge. Vrede op aarde, vrede op aarde. In de men- 

sen, een welbehagen. Ere zij God in de hoge, 

ere zij God in de hoge. Vrede op aarde, 

 vrede op aarde, vrede op aarde,  

vrede op aarde. In de mensen, in  

de mensen een welbehagen,  in de men- 

sen, een welbehagen, een welbehagen. Ere zij 

 God, ere zij God. In de hoge, in de hoge, in de hoge 

Vrede op aarde, vrede op  

Aarde,  in de mensen,  

een welbeha- 

gen. Amen, 

Amen 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen u allen fijne dagen en een voorspoedig nieuwjaar toe. 

 

 

Op D.V. 12 januari 2025 begint de zondagsschool weer. We hopen 

jullie allemaal weer te zien. De zondagsschool is van 14.30 tot 

15.30 in de Vluchtheuvel. Tot dan en een fijne vakantie gewenst! 


