
Gemeentegesprek naar aanleiding van de preek op Nieuwjaarsdag 2024 
1 Kronieken 4: 9-10 - Gebed van Jabez 

 

 Wat zijn je wensen voor het nieuwe jaar op het gebied van je persoonlijke leven, je werk en de 
gemeente?  

 Op Nieuwjaarsdag stond het gebed centraal van een zekere Jabez. Zijn naam klinkt in één van de 
geslachtsregisters aan het begin van Kronieken. Er klinken in de tekst allerlei onbekende namen, 
waarvan je jezelf afvraagt, waarom de Heilige Geest heeft gewild dat deze gedeelten in de Bijbel zouden 
komen. Toch hebben deze namenlijsten betekenis. Het betekent allereerst, dat de HEERE God door de 
generaties heen werkt. De HEERE God is trouw van geslacht op geslacht. Dát ontdekken we, wanneer 
we de lange lijst van onbekende namen spellen. Het betekent vervolgens óók dat alle namen bij de 
HEERE God bekend zijn. Ten slotte is het wonderlijk wat we soms tussen de regels door lezen over 
iemand, zoals bij Jabez. We weten niet veel over Jabez, maar wat we over hem lezen, is als een 
goudkorrel in het zand! 

 Wie was Jabez? We weten niet méér over hem dan wat de tekst die we hebben gelezen, ons aanreikt. 
Zijn naam komt nergens anders in de Bijbel voor. De tekst vertelt dat zijn moeder hem de naam Jabez 
heeft gegeven. Het is opmerkelijk en ongebruikelijk dat Jabez zijn naam krijgt van zijn moeder. We 
kunnen alleen maar raden, waar de vader is gebleven, en waarom híj dus zijn zoon geen naam heeft 
gegeven. Wat we wel weten is dat de moeder van Jabez haar zoon déze naam geeft. In de naam klinkt 
haar pijn door. De naam Jabez betekent zoiets als ‘degene die smart en pijn veroorzaakt’. Jabez wordt 
dus een ‘smartenkind’, ‘pijnveroorzaker’ genoemd. De moeder van Jabez gebruikt hetzelfde woord, dat 
in Genesis 3: 16 staat, waar God tegen Eva zegt: ‘Met pijn zult u kinderen baren’. Het kost áltijd pijn 
om een kind te baren, maar in het geval van de moeder van Jabez zit er waarschijnlijk méér achter. 
Waarom noemt de moeder van Jabez hem zó? Want de naam die het kind ontvangt, zégt iets over de 
identiteit. Je zou maar zó heten! Je zou maar vanaf je vroegste jeugdjaren te horen hebben gekregen 
dat jij de oorzaak bent van pijn.  

 Uit het leven van Jabez blijkt, dat hij zich niet heeft neergelegd bij zijn naam. Hij heeft niet geluisterd 
naar de woorden van zijn moeder, dat hij alleen maar smart en pijn veroorzaakt. Integendeel: ‘Jabez 
was van groter aanzien dan zijn broers’, zegt het begin van vers 9. Jabez werd meer geëerd en 
gewaardeerd dan zijn broers. Kennelijk is er dus iets gebeurd in zijn leven, waardoor het leven, dat 
werd getekend door ‘smart’ is omgebogen naar een leven dat werd getekend door ‘aanzien’ en 
‘waardering’. Wat is dát geheim in het leven van Jabez?! Het geheim van Jabez was, dat hij de God van 
Israël aanriep. Jabez vertrouwde op de levende God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob. 

 Het is dan wonderlijk en bijzonder, waar Jabez om bidt. Hij bidt: ‘Als U mij rijk zegent en mijn gebied 
uitbreidt, uw hand met mij is en U het kwaad van mij wegdoet, zodat het mij geen droefheid brengt…’ 
Dat is een bijzonder gebed. Jabez bidt om méér, om overvloed, om rijke zegen, om afwezigheid van 
kwaad en lijden. Sommige christelijke stromingen horen in dit gebed dan ook een ‘welvaartsevangelie’.  

 Wanneer we het gebed eenzijdig opvatten als een gebed om voorspoed en succes, schuurt dat nogal 
met andere teksten uit de Bijbel. Bijvoorbeeld het gebed dat in Spreuken klinkt: ‘Geef mij geen armoede 
of rijkdom, voorzie mij van mijn toegewezen deel aan brood. Anders zou ik, verzadigd, U verloochenen 
en zeggen: Wie is de HEERE?’ (Spreuken 30: 8 en 9). Of de waarschuwing van de apostel Paulus tegen 
zijn jongere collega Timotheüs: ‘Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in 
veel dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang.’ (1 Timo-
theüs 6: 9) Of het dankgebed na de maaltijd: ‘O HEERE, wij danken U voor nooddruft en overvloed…’  
Ofwel: er is een grens aan voorspoed en succes. 

 Toch blijft het gebed van Jabez intrigeren. Jabez bidt om rijke zegen. Wat betekent de zegen? Met Jabez 
bidden we erom, dat de HEERE God ons persoonlijke leven en ons als gemeente rijk zal zegenen met 
zijn genade, liefde en vrede! Vervolgens bidt Jabez erom dat de HEERE God zijn gebied uitbreidt. Jabez 
bidt erom, dat de HEERE God de beloften die Hij aan Zijn volk en stam heeft gedaan, ook zal vervullen. 
Bij het betreden van het beloofde land Kanaän heeft de HEERE God aan iedere stam grondgebied 
beloofd om op te wonen en in te leven. Jabez bidt er nu om dat de HEERE God doet wat Hij heeft 
beloofd. Jabez houdt zich dus vast aan Gods beloften.  

 Wanneer Jabez nog doorgaat met bidden, vraagt hij aan de HEERE God, dat Hij het kwaad van hem 
wegdoet en niet te maken krijgt met verdriet. Net als Jabez mogen ook wij erom bidden, dat de HEERE 
God ons leven beschermt. Zó bidden en zingen we met de woorden van Psalm 91 om Gods bescherming 
in ons leven.  



 Het gebed van Jabez wordt verhoord. ‘God liet komen wat hij gevraagd had.’  Ook nu moeten we deze 
woorden goed verstaan. Het is geen magie, zo van ‘als je dit gebed van Jabez maar iedere dag bidt, 
dan krijg je waar je om vraagt.’ We besluiten ons gebed altijd met ‘Uw wil geschiede’.  

 
Verhalen delen 
o Wanneer je er iets van herkent, wat Jabez meegemaakt heeft - dat hij ‘smartenkind’ werd 

genoemd - vertel elkaar dan eens wat het met je heeft gedaan. 
o Vertel aan elkaar welke gebedsverhoring u hebt meegemaakt.  

 
 
Bijbelstudie 

o Wat raakte u in de preek/samenvatting?  
o Hoe ga je om met namenlijsten en stambomen die in de Bijbel staan? Wat vind je van de 

punten die in de preek worden genoemd, dat het belangrijk is om óók deze ‘saaie ge-
deelten’ uit de Bijbel te lezen en te overdenken? 

o Kunt u meer voorbeelden geven waarbij de moeder een naam geeft aan haar kind? En 
kunt u voorbeelden geven waarbij de naam van een kind iets zegt over de identiteit van 
het kind? Wat betekent het dan, dat Jabez ‘pijnveroorzaker’, ‘smartenkind’ wordt genoemd? 

o Hoe ga je om met het ‘welvaartsevangelie’? Herken je dit?  
o Wat betekenen de woorden waarin wordt opgeroepen om te ‘minderen’, of te leven van 

genoeg, en de waarschuwing tegen rijkdom? Wat zeggen deze gedeelten in de relatie tot 
het gebed van Jabez? Wat betekent het dankgebed na het eten voor u? 

o Hoe ga je om met een gebed om genezing? Hoe ver kun je daarin gaan? Wat betekent het 
om te bidden ‘Uw wil geschiede’?  

o Wat betekent de zegen voor je? Op welke momenten klinkt de zegen? 
  
In Beweging/Dienen en Delen 
Neem iemand in gedachten die ‘getekend is door woorden die zijn uitgesproken’ en bemoe-
dig hem of haar met zegenende woorden. 
 

 
 

Wereldkerk 
  
 
 

 
                       Lied  
  Psalm 33: 10 en 11 (OB) en OTH 167 (gebed om zegen) 
   
 

Gebed  
  Bid voor mensen die getekend zijn door negatieve woorden. 

Bid om Gods zegen voor jezelf, je naasten, de gemeente, je werk. Probeer concreet aan te 
geven wat je van de Heere God verlangt. 

 
 
 


