
 

  

Liturgie voor de eredienst op zondag  9 maart 2025 om 18:30 in de Oude Kerk. 

Voorganger: ds. G.J. Anker 

 

Zingen: Psalm 30 (Oude Berijming) 

3 Psalmzingt, Gods gunstgenoten, geeft, 

Geeft lof den HEER, die eeuwig leeft: 

Zijn vlekkeloze heiligheid 

Zij ter gedachtenis verbreid. 

Een ogenblik moog' ons doen beven, 

Zijn gunst verduurt een eeuwig leven. 

 

Stil gebed 

Votum en Groet 

 

Zingen: Psalm 31 (Oude Berijming) 

17 Geloofd zij God, Die Zijn genade 

Aan mij heeft groot gemaakt, 

Die voor mijn welstand waakt! 

Zijn oog slaat mij in liefde gade, 

Hij wil mij heil bereiden, 

Mij in een vesting leiden. 

 

Geloofsbelijdenis  

 

Zingen: Psalm 33  (Weerklank) 

5 De grote Schepper aller dingen 

beziet vanuit het hemels licht 

de gang van alle stervelingen, 

Niets is bedekt voor zijn gezicht. 

Hij vormt alle harten, kent hun vreugd en smarten, 

weet hoe mensen zijn. 

Hij doorgrondt hun daden, weet wat zij beraden, 

kent hen, groot en klein. 

 



Gebed om de opening van het Woord 

 

Schriftlezing: Leviticus 16 vers 15 - 22  
15 Daarna moet hij de bok slachten die als zondoffer voor het volk bestemd is, en zijn bloed binnen het 

voorhangsel brengen. Hij moet met zijn bloed doen zoals hij met het bloed van de jonge stier gedaan 

heeft, en dat op het verzoendeksel en vóór het verzoendeksel sprenkelen. 
16 Zo moet hij over het heiligdom verzoening doen vanwege de onreinheden van de Israëlieten en 

vanwege hun overtredingen, overeenkomstig al hun zonden. Zo moet hij ook doen met de tent van 

ontmoeting, die bij hen staat, te midden van hun onreinheden. 
17 Geen enkel mens mag in de tent van ontmoeting zijn, als hij er binnengaat om in het heiligdom 

verzoening te doen, totdat hij naar buiten komt. Zo moet hij verzoening doen voor zichzelf, voor zijn 

gezin en voor heel de gemeente van Israël. 
18 Daarna moet hij naar buiten gaan, naar het altaar, dat voor het aangezicht van de HEERE is, en er 

verzoening over doen. Hij moet dan een deel van het bloed van de jonge stier en een deel van het bloed 

van de bok nemen en het rondom op de hoorns van het altaar strijken. 
19 Dan moet hij met zijn vinger zeven keer een deel van het bloed daarop sprenkelen. Zo reinigt en heiligt 

hij het van de onreinheden van de Israëlieten. 
20 Wanneer hij de verzoening over het heiligdom, de tent van ontmoeting en het altaar voltooid heeft, 

dan moet hij de levende bok naderbij laten komen. 
21 Aäron moet zijn beide handen op de kop van de levende bok leggen en al de ongerechtigheden van 

de Israëlieten belijden, al hun overtredingen, overeenkomstig al hun zonden. Hij moet die op de kop van 

de bok leggen en hem door de hand van een man, die daarvoor gereedstaat, de woestijn in sturen. 
22 Zo draagt de bok al hun ongerechtigheden op zich weg naar een onbewoond gebied. Hij moet dan de 

bok de woestijn in sturen. 

 

Schriftlezing: Mattheüs 16 vers 24 - 28 Aansporing tot zelfverloochening 
24 Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf 

verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. 
25 Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, 

die zal het vinden. 
26 Want wat baat het een mens, als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt? Of wat zal een 

mens geven als losprijs voor zijn ziel? 
27 Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met Zijn engelen, en dan zal Hij 

ieder vergelden naar zijn daden. 
28 Voorwaar, Ik zeg u: Er zijn sommigen van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven voordat 

zij de Zoon des mensen hebben zien komen in Zijn Koninkrijk. 

 

Schriftlezing: Hebreeën 9 vers 27 - 28  
27 En zoals het voor de mensen beschikt is dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel 

volgt, 
28 zo zal ook Christus, Die eenmaal geofferd is om de zonden van velen weg te dragen, voor de tweede 

keer zonder zonde gezien worden door hen die Hem verwachten tot zaligheid. 

 

  



Schriftlezing: Hebreeën 10 vers 1 - 18 
1 Want de wet, die slechts een schaduw heeft van de toekomstige heilsgoederen en niet het wezen van de 

dingen zelf, kan nooit met dezelfde offers, die zij jaar in jaar uit ononderbroken brengen, hen die 

naderen tot volmaaktheid brengen. 
2 Zou er anders niet een einde gekomen zijn aan het offeren? Want zij die de dienst verrichtten, zouden 

zich dan in geen enkel opzicht meer bewust zijn van zonden, wanneer zij eens en voor altijd gereinigd 

waren. 
3 Maar nu wordt men door deze offers elk jaar opnieuw aan de zonden herinnerd. 
4 Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegneemt. 
5 Daarom zegt Hij bij Zijn komst in de wereld: Slachtoffer en graanoffer hebt U niet gewild, maar U hebt 

voor Mij een lichaam gereedgemaakt. 
6 Brandoffers en offers voor de zonde hebben U niet behaagd. 
7 Toen zei Ik: Zie, Ik kom – in de boekrol is over Mij geschreven – om Uw wil te doen, o God. 
8 Daarvoor had Hij gezegd: Slachtoffer en graanoffer en brandoffers en offers voor de zonde hebt U niet 

gewild en zij hebben U niet behaagd, hoewel zij overeenkomstig de wet worden gebracht. 
9 Daarna sprak Hij: Zie, Ik kom om Uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede 

daarvoor in de plaats te zetten. 
10 Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, eens en voor 

altijd gebracht. 
11 En iedere priester stond wel dagelijks te dienen en bracht vaak dezelfde slachtoffers, die de zonden 

toch nooit zouden kunnen wegnemen, 
12 maar deze Priester is, nadat Hij één slachtoffer voor de zonden geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten 

aan de rechterhand van God. 
13 Verder wacht Hij op het tijdstip dat Zijn vijanden tot een voetbank voor Zijn voeten gemaakt worden. 
14 Want met één offer heeft Hij hen die geheiligd worden, tot in eeuwigheid volmaakt. 
15 En de Heilige Geest getuigt het ons ook. 
16 Want na eerst gezegd te hebben: Dit is het verbond, dat Ik met hen na die dagen zal sluiten, zegt de 

Heere: Ik zal Mijn wetten in hun hart geven en Ik zal die in hun verstand schrijven, 
17 en aan hun zonden en hun wetteloze daden zal Ik beslist niet meer denken. 
18 Waar er nu vergeving voor is, is er geen offer voor de zonde meer nodig. 

 

Zingen: Psalm 40 (Oude Berijming) 

5 Uw heilleer wordt door mij alom verbreid: 

'k Bedwing mijn tong en lippen niet. 

Gij weet het, HEER, die alles ziet 

Mijn hart verbergt nooit Uw gerechtigheid. 

Uw waarheid doe ik horen; 

Uw heil, den mens beschoren, 

Vloeit daaglijks uit mijn mond. 

Uw gunst, Uw trouw, Uw woord 

En Godsgeheimen, hoort 

Uw talrijk volk In't  rond. 

 

6 g' onthoudt, o HEER, dan Uw barmhartigheen, 

Mij nooit in knellend zielsgevaar, 

Dat mij Uw gunst en trouw bewaar', 

Daar ik door ramp op ramp mij vind bestreen. 

Ik voel mij aangegrepen, 

Door zonden fel benepen, 

Een heir niet t' overzien, 

Die ik veel minder dan 

Mijn hoofdhaar tellen kan; 

Zij doen mijn krachten vlien. 

 

  



7 't Behaag, U mij te redden uit den nood; 

O HEER, bied vaardig onderstand, 

En overstort met schaamt' en schand' 

Hen, die mijn ziel vervolgen tot den dood; 

Laat z' achterwaarts gedreven, 

Met schand' In 't vluchten sneven, 

Wier lust is in mijn kwaad. 

Verwoesting zij het loon, 

Voor al den schimp en hoon 

Van hem, die mij versmaadt. 

 

Prediking 

 

Zingen: Weerklank 380 (Liederen over belijden) 

1 Jezus heeft steeds de lijdensweg betreden, 

naar lichaam en naar ziel op aard geleden, 

in het bijzonder in zijn laatste dagen 

Gods toorn gedragen. 

 

2 Hij ging die weg van kribbe tot de kruispaal, 

van zijn geboorte totdat God hem thuishaalt, 

prooi van miskenning, laster en verachting, 

een Lam ter slachting. 

 

3 Alleen zijn lijden geeft aan God voldoening, 

biedt voor de schuld van ieder mens verzoening, 

verlost ons van het eeuwige verdoemen. 

Elk moet Hem roemen! 

 

Dankgebed en Voorbeden 

 

Inzameling van de gaven 

 

Zingen: Psalm 6 (Oude Berijming) 

1 O HEER, Gij zijt welda--dig; 

Straf mij niet ongenadig 

In Uwen toornegloed, 

Ai, matig Uw kastijden; 

Sla mij met medelijden, 

Gelijk een vader doet. 

 

2 Vergeef mij al mijn zon--den, 

Die Uwe hoogheid schonden; 

Ik ben verzwakt, o HEER, 

Genees mij, red mijn leven: 

Gij ziet mijn beendren beven; 

Zo slaat Uw hand mij neer. 

 

3 Mijn ziel, gans neergebo--gen, 

Schrikt voor Uw heilig' ogen, 

In dezen jammerstaat. 

Hoe lang zal ik nog klagen? 

Hoe lang Uw gramschap dragen, 

O HEER, mijn toeverlaat? 

 

Zegen 



 

 


