
 
  

Liturgie voor de eredienst op zondag 12 januari 2025 om 17:00 in de Nieuwe Kerk. 
Voorganger: Ds. J.J Verhaar 
 
Zingen: Psalm 45 (Nieuwe Berijming) 
1 Met luider stem breng ik de koning hulde 
omdat zijn beeld mijn hart en ziel vervulde, 
mijn tong rept als een snel bestuurde pen 
van hem wiens gratie ik niet waardig ben ! 
Als gij, o koning, spreekt, is dat verhoring, 
de woorden van uw mond zijn vol bekoring, 
voor eeuwig en altoos door God bemind, 
zijt gij veel schoner dan een mensenkind. 
 
Stil gebed 
Votum en Groet 
 
Zingen: Psalm 87 (Oude Berijming) 
1 Zijn grondslag, zijn onwrikbre vastigheden 
Heeft God gelegd op bergen, Hem gewijd; 
De HEER, die Zich in Sions heil verblijdt, 
Bemint het meer dan alle Jacobs steden. 
 

2 Men spreekt van u zeer herelijke dingen, 
O schone stad van Isrels Opperheer. 
'k Zie Rahab, ik zie Babel, tot Uw eer, 
Bij hen geteld, die mijne grootheid zingen. 
 

3 De Filistijn, de Tyrier, de Moren, 
Zijn binnen u, o Godsstad, voortgebracht; 
Van Sion zal het blijde nageslacht 
Haast zeggen: 'Deez' en die is daar geboren'. 
 
Geloofsbelijdenis  
 
Zingen: Psalm 87 (Oude Berijming) 
4 God zal hen zelf bevestigen en schragen, 
En op Zijn rol, waar Hij de volken schrijft, 
Hen tellen, als in Isrel ingelijfd, 
En doen den naam van Sions kindren dragen. 
 

5 Dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen; 
Dan zullen daar de blijde zangers staan, 
De speellien op de harp en cimbel slaan, 
En binnen u al mijn fonteinen wezen. 
 

Gebed om de opening van het Woord 
 



Schriftlezing: Johannes 1 vers 29 - 34  
29 De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: Zie het Lam van God, Dat de 
zonde van de wereld wegneemt! 
30 Híj is het van Wie ik gezegd heb: Na mij komt een Man Die voor mij geworden is, want Hij was er 
eerder dan ik. 
31 En ik kende Hem niet, maar opdat Hij aan Israël geopenbaard zou worden, daarom ben ik gekomen 
om te dopen met het water. 
32 En Johannes getuigde: Ik heb de Geest zien neerdalen uit de hemel als een duif, en Hij bleef op Hem. 
33 En ik kende Hem niet, maar Hij Die mij gezonden heeft om te dopen met water, Die had tegen mij 
gezegd: Op Wie u de Geest zult zien neerdalen en op Hem blijven, Die is het Die met de Heilige Geest 
doopt. 
34 En ik heb gezien en getuigd dat Híj de Zoon van God is. 
Schriftlezing: Johannes 3 vers 1 - 12 Het gesprek met Nicodemus 
1 En er was een mens uit de Farizeeën; zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden. 
2 Deze kwam 's nachts naar Jezus en zei tegen Hem: Rabbi, wij weten dat U van God gekomen bent als 
leraar, want niemand kan deze tekenen doen die U doet, als God niet met hem is. 
3 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren 
wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien. 
4 Nicodemus zei tegen Hem: Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de 
tweede keer in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden? 
5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan 
hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. 
6 Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest. 
7 Verwonder u niet dat Ik tegen u gezegd heb: U moet opnieuw geboren worden. 
8 De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar 
hij heen gaat; zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is. 
9 Nicodemus antwoordde en zei tegen Hem: Hoe kunnen deze dingen gebeuren? 
10 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet? 
11 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wij spreken over wat Wij weten en getuigen van wat Wij gezien hebben, 
en toch neemt u Ons getuigenis niet aan. 
12 Als Ik aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft, hoe zult u geloven als Ik hemelse dingen tegen u 
zeg? 
 
Zingen: Psalm 139 (Nieuwe Berijming) 
1 Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
't ligt alles open voor uw ogen. 
 

2 Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 
wie weet mijn wegen zoals Gij ? 
Gij kent mijn leven woord voor woord, 
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 
Ja overal, op al mijn wegen 
en altijd weer komt Gij mij tegen. 
 

3 Waar zou ik vluchten voor uw Geest ? 
Gij sluit mij in, ik ben bevreesd. 
Gij legt uw hand op mij, Gij zijt 
zo dichtbij met uw majesteit, 
zo ver en zo met mij verbonden: 
hoe kan ik uw geheim doorgronden ? 



 
Prediking: Tekst: Johannes 3:5-10 
 Thema “Nicodemus opnieuw geboren” 
 
 
Zingen: Psalm 139 (Oude Berijming) 
14 Doorgrond m' en ken mijn hart, o HEER; 
Is 't geen ik denk niet tot Uw eer? 
Beproef m' en zie of mijn gemoed 
Iets kwaads, iets onbehoorlijks voed', 
En doe mij toch met vaste schreden 
Den weg ter zaligheid betreden. 
 
Dankgebed en Voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen: Weerklank 446 (Liederen van lof, gebed en toewijding) 
1 Ik heb U lief, o mijn beminde, 
die al mijn vreugd en sterkte zijt. 
Ik heb U lief, o welgezinde, 
wiens komst ik dag en nacht verbeid. 
Ik heb U lief, o schoonste licht, 
glans van Gods aangezicht. 
 

4 Ik ging verdwaald langs vele wegen, 
ik zocht U wel, maar vond U niet, 
ik ging verblind het duister tegen, 
ik minde wat de wereld biedt. 
Nu hebt Gij zo mijn hart gewend, 
dat ik U heb herkend. 
 

5 Hoe moet ik, hemelzon, U danken 
voor 't licht dat Gij mij hebt gebracht? 
Gij hebt mijn ziel, die arme, kranke, 
voorgoed genezen van de nacht. 
Gij kuste met uw gouden mond, 
o zon, mijn ziel gezond. 
 

7 Ik heb U lief, o wonderschone, 
ik heb U lief, Gij zijt mijn God. 
Ik vraag niet, dat Gij mij zult lonen; 
ik heb U lief, ook in de nood. 
Ik heb U lief, o schoonste licht, 
gezegend Aangezicht! 
 

Zegen 
 
 


