Liturgie voor de eredienst op zondag 12 januari 2025 om 18:30 in de Oude Kerk.

Voorganger: ds. H. Schipaanboord

Zingen: Psalm 150 (Oude Berijming)
1 Looft God, looft ziin Naam alom;
Looft Hem in Zijn heiligdom;

Looft des HEEREN grote macht,

In den hemel Zijner kracht;

Looft Hem, om Zijn mogendheden,
Looft Hem, naar zo menig blijk

Van Zijn heerlijk koninkrijk,

Voor Zijn troon en hier beneden.

Stil gebed
Votum en Groet

Zingen: Psalm 64 (Oude Berijming)

1 't Behaag' U, mij gehoor te geven;

Ik zend mijn klaagstem tot Uw troon;

O HEER, dat zich Uw hulp vertoon.

Laat mij voor 's vijands macht niet beven;
Behoed mijn leven.

Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 64 (Oude Berijming)

10 't Rechtvaardig volk zal zich verblijden,
Betrouwend op den HEER alleen;

D' oprechten zullen weltevreen

Terwijl zijf Hem hun harten wijden,

Zijn Naam belijden.

Gebed om de opening van het Woord

9 Dan zullen alle mensen vrezen,
Het werk verheffen van den HEER.
Zijn lof verbreiden en Zijn eer,

En op Zijn daan, alom geprezen,
Oplettend wezen.



Schriftlezing: Titus 2 vers 1 - 15 Christelijke levenswandel

' Maar u, spreek wat bij de gezonde leer past.

2 De oudere mannen moeten beheerst zijn, eerbaar, bezonnen, gezond in het geloof, in de liefde, in de
volharding.

3 Evenzo moeten de oudere vrouwen in hun gedrag zijn zoals het heiligen past: geen kwaadspreeksters,
niet verslaafd aan veel wijn, maar leraressen van het goede,

* opdat zij de jongere vrouwen leren verstandig te zijn, hun man lief te hebben, hun kinderen lief te
hebben,

> bezonnen te zijn en kuis, te zorgen voor hun huishouden, goed te zijn, hun eigen mannen onderdanig
te zijn, opdat het Woord van God niet gelasterd wordt.

®Spoor evenzo de jongere mannen aan bezonnen te zijn.

"Betoon uzelf in alles een voorbeeld van goede werken. Betoon in het onderwijs zuiverheid, waardigheid,
oprechtheid,

8en spreek een gezond woord, boven alle kritiek verheven, zodat de tegenstander beschaamd zal staan
en niets kwaads van u te zeggen heeft.

® Vermaan de slaven dat zij hun eigen meester onderdanig zijn en dat zij hun in alles welbehaaglijk zijn,
zonder tegen te spreken,

1% dat ze niets ontvreemden, maar hun alle goede trouw bewijzen, opdat zij het onderwijs van God, onze
Zaligmaker, in alles tot sieraad mogen strekken.

De zaligmakende genade van God

""Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen,

2en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige
wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven,

3 terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze
Zaligmaker, Jezus Christus.

" Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor
Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken.

>Spreek over deze dingen, bemoedig en wijs met alle gezag terecht. Laat niemand u verachten.

Zingen: Psalm 17 (Oude Berijming)

7 Red mij van hen, die 't ruim genot 8 Maar ,blij vooruitzicht, dat mij streelt,
Der wereld voor hun heilgoed achten; Ik zal, ontwaakt, Uw lof ontvouwen;
Geen deel, dan in dit leven, wachten, U in gerechtigheid aanschouwen;

En maken van den buik hun god. Verzadigd met Uw Godd'lijk beeld.

Van hen, die weelde, schatten, staten,
Hoe rijk, hoe uitgebreid, hoe groot;
Verliezen moeten met den dood,

En hunnen kindren overlaten.

Prediking



Zingen: Gezang 12

1 O grote Christus, eeuwig licht!
Niets is bedekt voor Uw gezicht;

Die ons bestraalt, waar wij ook gaan,

Al schijnt geen zon, al licht geen maan.

5 Bescherm ons, in den bangen tijd
Van zielsverzoeking en van strijd;
Laat nooit den bozen vijand toe,
Dat hij ons enig' hinder doe.

Dankgebed en Voorbeden
Inzameling van de gaven

Zingen: Psalm 97 (Oude Berijming)
6 Beminnaars van den HEER,
Verbreiders van Zijn eer,

Hoopt steeds op Zijn genade

En haat altoos het kwade.

Hij, die in tegenspoed

Zijn gunstgenoten hoedt,

Verleent hun onderstand,

En redt z' uit's bozen hand,

Die op hun onschuld woedt.

Zegen

4 Houd ons gemoed voor U bereid,
Opdat het blij Uw komst verbeid',
Daar 't in een stil vertrouwen leeft,
Dat Gij ons onze schuld vergeeft.



