
 

  

Liturgie voor de eredienst op zondag 16 februari 2025 om 17:00 in de Nieuwe Kerk. 

Voorganger: ds. J.W. Sparreboom 

 

Zingen: Psalm 146 (Oude Berijming) 

1 Prijs den HEER met blijde galmen; 

Gij, mijn ziel, hebt rijke stof; 

'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen 

Vrolijk wijden aan Zijn lof: 

'k Zal, zo lang ik 't licht geniet, 

Hem verhogen in mijn lied. 

 

5 't Is de HEER, die 't recht der armen, 

Der verdrukten gelden doet; 

Die, uit liefderijk erbarmen, 

Hongerigen mildlijk voedt; 

Die gevangnen vrijheid schenkt, 

En aan hun ellende denkt. 

 

Stil gebed 

Votum en Groet 

 

Zingen: Psalm 62 (De Nieuwe Psalmberijming) 

5 Een mensenkind is maar een zucht, 

 gewichtigheid niet meer dan lucht 

 wanneer de Heer een mens gaat wegen. 

 Vestig je hoop niet op geweld; 

 verkoop jezelf niet aan je geld, 

 al heb je nog zo veel gekregen. 

 

Geloofsbelijdenis  

 

Zingen: Psalm 16 (De Nieuwe Psalmberijming) 

2 U vult mijn beker, wat een overvloed! 

 Een prachtig land is voor mij uitgemeten. 

 Uzelf bent mijn bezit, HEER, U bent goed. 

 U geeft mij inzicht, U vormt mijn geweten. 

 Steeds kijk ik naar U op: U zult mij leiden. 

 Ik struikel nooit, want U staat mij terzijde. 

 

3 Vanbinnen zing ik, want mijn hart is blij: 

 U laat mij steeds op uw bescherming hopen. 

 De dood krijgt dankzij U geen vat op mij; 

 U laat uw knecht het kille graf ontlopen. 

 U leidt mij in de richting van het leven. 

 Voorgoed geniet ik van wat U zult geven. 

 

Gebed om de opening van het Woord 

 



Schriftlezing: Lukas 12 vers 13 - 21 De rijke dwaas 
13 En iemand uit de menigte zei tegen Hem: Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij 

moet delen. 
14 Maar Hij zei tegen hem: Mens, wie heeft Mij tot rechter of verdeler van een erfenis over u aangesteld? 
15 En Hij zei tegen hen: Kijk uit en wees op uw hoede voor de hebzucht. Immers, al heeft iemand 

overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezit. 
16 En Hij zei tot hen een gelijkenis en sprak: Het land van een rijke man had veel opgebracht. 
17 En hij overlegde bij zichzelf en zei: Wat zal ik doen? Want ik heb geen ruimte om mijn vruchten op te 

slaan. 
18 En hij zei: Dit zal ik doen: ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen en ik zal daarin al mijn koren 

en al mijn goederen opslaan. 
19 En ik zal tegen mijn ziel zeggen: Ziel, u hebt veel goederen liggen voor veel jaren. Neem rust, eet, drink 

en wees vrolijk. 
20 Maar God zei tegen hem: Dwaas! In deze nacht zal men uw ziel van u opeisen; en wat u 

gereedgemaakt hebt, voor wie zal het zijn? 
21 Zo is het met hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. 

 

Heidelbergse Catechismus, Zondag 42 

Vraag 110: Wat verbiedt God in het achtste gebod? 

Antwoord: God verbiedt niet alleen het stelen en roven dat de overheid straft, maar Hij noemt ook diefstal 

alle boze plannen en kwade praktijken, waardoor wij trachten ons meester te maken van het bezit van onze 

naaste. Dit kan gebeuren door geweld of met schijn van recht zoals bedrog met gewicht, maat, waar en 

munt, verder door woeker of door welk middel ook maar dat Hij verboden heeft. Ook verbiedt Hij alle 

hebzucht, evenals alle misbruik en verkwisting van zijn gaven. 

 

Vraag 111: Wat gebiedt God in dit gebod? 

Antwoord: Dat ik het welzijn van mijn naaste, waar ik kan en mag, bevorder en zo met hem doe, als ik wil 

dat men met mij doet. Bovendien dat ik mijn arbeid trouw verricht, om ook de behoeftige te kunnen helpen. 

 

Zingen: Gezang 473 

1 Neem mijn leven, laat het, Heer, 

toegewijd zijn aan uw eer. 

Maak mijn uren en mijn tijd 

tot uw lof en dienst bereid. 

 

4 Neem mijn zilver en mijn goud, 

dat ik niets aan U onthoud. 

Maak mijn kracht en mijn verstand 

tot een werktuig in uw hand. 

 

9 Neem en zegen alle vreugd, 

al 't geluk dat mij verheugt. 

Maak dat ik mij nimmer schaam 

mens te wezen in uw naam. 

 

10 Neem ook mijne liefde, Heer, 

'k leg voor U haar schatten neer. 

Neem mijzelf en voor altijd 

ben ik aan U toegewijd. 

 

Prediking 

N.a.v. Lukas 12:15 “En Hij zei tegen hen: Kijk uit en wees op uw hoede voor de hebzucht. Immers, al heeft 

iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezit.” 

 



Zingen: Gezang 44 

1 Dankt, dankt nu allen God 

met hart en mond en handen, 

die grote dingen doet 

hier en in alle landen, 

die ons van kindsbeen aan, 

ja, van de moederschoot, 

zijn vaderlijke hand 

en trouwe liefde bood. 

 

2 Die eeuwig rijke God 

moge ons reeds in dit leven 

een vrij en vrolijk hart 

en milde vrede geven. 

Die uit genade ons 

behoudt te allen tijd, 

is hier en overal 

een helper die bevrijdt. 

 

3 Lof, eer en prijs zij God 

die troont in 't licht daarboven. 

Hem, Vader, Zoon en Geest 

moet heel de schepping loven. 

Van Hem, de ene Heer, 

gaf het verleden blijk, 

het heden zingt zijn eer, 

de toekomst is zijn rijk. 

 

Dankgebed en Voorbeden 

 

Inzameling van de gaven 

 

Zingen: Psalm 73 (Oude Berijming) 

12 'k Zal dan gedurig bij U zijn, 

In al mijn noden, angst en pijn; 

U al mijn liefde waardig schatten, 

Wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten. 

Gij zult mij leiden door Uw raad, 

O God, mijn heil, mijn toeverlaat; 

En mij, hiertoe door U bereid, 

Opnemen in Uw heerlijkheid. 

 

13 Wien heb ik nevens U omhoog? 

Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog, 

Op aarde nevens U toch lusten? 

Niets is er, waar ik in kan rusten. 

Bezwijkt dan ooit, in bitt're smart 

Of bangen nood, mijn vlees en hart, 

Zo zult Gij zijn voor mijn gemoed 

Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. 

 

Zegen 

 

 


